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De leugen is de moeder van geweld. 
Geweldloosheid is het wapen van de sterken.

Bovenstaande woorden werden circa 75 jaar geleden uitgesproken door Mahatma [grote

ziel] Gandhi, de vader des vaderlands van India. De man die India leidde naar de bevrijding

van het Engelse koloniale juk. Niet door geweld, maar door passief verzet, waarmee hij de

Engelsen tot wanhoop dreef, want ze konden geen wettelijke regel vinden om hem lang op

te sluiten. Voor hem waren hindoes en moslims gelijk. Net om dit standpunt werd hij door

een onverlaat vermoord. Het koloniale India brak in twee stukken, het overwegend

islamitische Pakistan en het overwegend hindoeïstische India, met honderdduizenden

slachtoffers aan beide kanten.

Kijk naar de overeenkomst met onze westerse wereld nu! De woorden van Gandhi zijn meer

dan geschikt voor onze politieke werkelijkheid. Wanneer staat onze Mahatma [grote ziel] op

om richting te geven aan een hoopvolle toekomst met mededogen voor ALLE mensen, net

zoals Mahatma Gandhi het bedoelde?

https://mailchi.mp/08ec4ad639c4/dec2024-nieuwsbrief-pavlos-culture-adventures?e=[UNIQID]


INDIAREIS 2024

Onze Rajastan-reis in februari was van fantastische schoonheid. India op zijn best. Bruisend

Delhi, wonderschone haveli's [koopmanshuizen] in de woestijnsteden, schrikbarende

onderkomens voor de laagste kasten, superrijke bruiloften, oogverblindende tempels, vriendelijke

mensen, schrijnende confrontaties met lepra patiënten. India heeft het allemaal. Een land om van

te genieten, maar ook een land dat je confronteert met een grote waarheid: ben je op de verkeerde

plaats geboren, dan heb je geluk gehad. Je zult je geen zorgen hoeven te maken of je later in de hel

belandt, want daar ben je nu al!!! INCREDIBLE INDIA.



LEPRAHUISJES

Zoals afgesproken met het lepra-centrum in Hyderabad, Sivananda Rehabilitation Home, worden

15 oude en uitgeleefde huisjes van lepra patiënten afgebroken en vervangen door nieuwe. Onze

stichting heeft hiervoor €30.000 ingezet. Dit bedrag werd vermeerderd met €15.000 aangezien

het project werd goedgekeurd door de goede doelen organisatie WILDE GANZEN. Waarvoor

hartelijk dank. In december worden de huisjes opgeleverd en kunnen de patiënten hun intrek

nemen in een menswaardige omgeving.

NIEUW PROJECT: ZONNEPANELEN

Bij mijn bezoek aan het lepracentrum in Hyderabad in februari 2025 zal ik eerst de nieuwe

leprozenhuisjes gaan bewonderen. Daarna bespreek ik met de geneesheer-directeur het volgende

project, namelijk de plaatsing van zonnepanelen. Hiervoor wordt weer samengewerkt met de

prachtige goede doelen organisatie WILDE GANZEN, om wat meer financiële armslag te hebben.

In de loop van 2025 zal dit alles gerealiseerd worden en zal PAVLOS CULTURE-ADVENTURES

grotendeels door haar reserves heen zijn. Daarna staat nog een ander projectje op stapel,

waarover t.z.t. zal worden bericht.

ACTIVITEITEN

Indien verenigingen, vriendengroepen, bedrijven e.d. interesse hebben om een activiteit

met mij te ondernemen, neem dan geheel vrijblijvend contact met me op. Mogelijkheden:



bezoek aan het Europees Parlement en Brussel, Eifeldagtocht, combinatie Monschau/Aken,

uitgebreid bezoek aan Aken, Luik of Alden Biesen/Tongeren, dagwandeling Sweikhuizen

e.o., Elsloo, Roermond, Spaubeek/Beek, beamerpresentatie over landen [zie website]. In

overleg zal een mooi programma worden samengesteld.

EUROPEES PARLEMENT

Op 6 juni vonden de verkiezingen plaats voor het EP. Onze "favoriet", Jeroen Lenaers werd

met een flink aantal stemmen het parlement binnengeleid. Mede dankzij de stemmen van

veel mensen die in de afgelopen jaren het EP hebben bezocht op zijn uitnodiging. Proficiat

Jeroen. Ga door met de inzet voor een sterk Europa en vergeet daarbij Limburg niet.

Verenigingen die een geheel verzorgde dagtocht naar het EP en het magnifieke centrum van

Brussel willen meemaken, neem gerust contact met me op, 100% succes verzekerd tegen

een meer dan redelijk bedrag. Ik verstrek graag nadere info, geheel vrijblijvend.  



OEKRAÏNE

Nooit gedacht dat ik nog ooit betrokken zou worden bij Oekraïne, en toch gebeurde dat.

Nabij het vliegveld heeft de gemeente Beek ruim 200 Oekraïners ondergebracht, vooral

vrouwen en kinderen, terwijl hun mannen in de Oekraïne de Russen proberen het leven

zuur te maken. Voor de mensen in de opvang worden ook af en toe aangename dingen

georganiseerd, zodat ze niet voortdurend geconfronteerd worden met de oorlog. Men heeft

mij gevraagd hierbij een handje te helpen, hetgeen ik bijzonder graag doe. Zo heb ik

groepen rondgeleid door Aken, Alden Biesen en Tongeren en door Luik. Excursies van een

hele dag, waarbij ik de mensen niet alleeen de omgeving toon, maar hen ook vertel over de

geschiedenis en cultuur van onze omgeving. Het is een leergierig en dankbaar publiek, dat

me iedere keer vraagt wat de volgende activiteit zal zijn. Hun blijde gezichten en lieve

woorden spreken boekdelen. Luuj hellepe is toch zoa sjoan!



ALLE GOEDS TOEGEWENST

Mijn vrouw Annelies en ik wensen alle mensen van goede wil heel aangename en gezellige

feestdagen toe met heel veel vrede. Laat ons zorgen voor een fijne wereld. Het begint

tenslotte allemaal bij iedereen zelf.

Ook hartelijk dank aan allen die een financiële bijdrage hebben geleverd voor mijn lepra-

vrienden.



Al heel wat jaren stelt Rachelle Leukel op

magnifieke wijze deze nieuwsbrief samen,

met teksten en foto's die ik haar aanlever. Ze

doet dat vol overgave en ze maakt er iedere

keer weer een prachtig lees-en kijkjuweel van.

Ik ben haar zeer erkentelijk hiervoor. Zelf heb

ik niet de kennis om dat te doen. Zij is mijn

reddende engel.

Sukria [dank je wel], namaste [groet],

Paul de Wit

Zonder jullie is mijn mooie werk onmogelijk. Geef me hoop!

Mochten jullie, geheel vrijblijvend, mijn lepra-vrienden willen steunen, dan kan dat via het

hierna genoemde bankrekeningnummer van de stichting:

 NL78 RABO 0120593416

t.n.v. P.H.G. DE WIT

STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES

o.v.v donatie lepra-India

De donaties komen voor 100% aan de patiënten ten goede.

Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Als ik een donatie ontvang via de bank, dan probeer ik steeds een bedankmailtje te sturen.

Soms lukt dat niet, omdat ik geen mailadres heb van de betreffende persoon of een

mailadres niet kan koppelen aan de bankgegevens van de schenker. Mijn dankbaarheid

krijgt u via dit bericht alsnog.



Pavlos Culture-Adventures Foundation is een ANBI-stichting [Algemeen Nut Beogende

Instelling]. Dit wil o.a. zeggen dat giften geheel fiscaal aftrekbaar zijn. Voor nadere info ga naar

de website www.culture-adventures.nl. Kijk onder het kopje HOME en klik op giften fiscaal

aftrekbaar. Klik daarna op Periodieke gift in geld. Hierbij is de donatie 100% aftrekbaar. Op

deze wijze heeft u nog meer plezier van uw donatie. Bel gerust voor nadere info.

CONTACT

Paul de Wit

CEO Stichting Pavlos Culture-Adventures Foundation

Soppestraat 3

6176 AN Spaubeek 

Nederland

tel: [0031][0]46 4433661

Email: pavlosw@hotmail.com

Website: www.culture-adventures.nl
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